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Ik wil Christus kennen.       Filippenzen 3:10 
 
Geert Wilders is moslim geworden… Ja, dat geloof je toch zelf niet?  
Paulus de christenvervolger is christen geworden. Dat is nog onwaarschijnlijker. 
 
Waarom zou iemand als Paulus ooit gaan schrijven dat hij Christus wil kennen en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap 
met zijn lijden…? Waarom zou hij ooit behoefte krijgen aan zo’n ommezwaai?  
En waarom zou hij gearriveerde militaire pensionado’s in Filippi lastigvallen met dit evangelie? Als je jezelf omhoog gewerkt 
hebt, als militair, en zeker als religieus mens, dan wil je toch niet naar beneden gestuurd worden? Naar het lijden!? 
Dit is  R E L I G I E: dat je jezelf omhoog werkt. Dat je het lijden van de mensen ónder je laat. Ook je eigen onbehandelde pijn. 
 
Tjonge. Hoe kun je ooit deze beweging van beneden naar boven bij iemand doorbreken? Als die zo hopeloos vast zit? Hoe? 
In een fractie van een seconde wordt Paulus van zijn paard gegooid (terwijl hij onderweg is om heel religieus weer een groep 
christenen uit te schakelen) en hoort hij de stem van Jezus: Waarom vervolg je Mij…? 
Wow! Is die Christus van de christenen dus toch opgestaan uit de dood! Is Hij toch meer God dan Paulus wilde weten! 
 
Met zijn smak op de grond maakt Paulus de omgekeerde beweging. Van Boven naar beneden. Net als Jezus zelf. 
In Fil.2:6-8 beschrijft Paulus trede voor trede hoe Jezus naar beneden kwam, afdaalde. Om onder de mensen te komen. 
Letterlijk onder, als hun dienaar. 
Dat is  R E L A T I E. 
 
Als oud vuil stort Paulus nu zijn hele religieuze identiteit op het papier, in het Grieks zonder werkwoorden: Benjaminiet, 
Hebreeër, Farizeeër, fanatiek vervolger, onberispelijk. Deze identiteit gaf hem een belachelijk gevoel van superioriteit.  
Maar de wereld werd er geen haar beter van. 
 
Filippenzen 3:10 kan een favoriete Bijbeltekst worden. Waarom? 
Misschien omdat die je echt bij de Basis brengt, bij de Kern: Jezus Christus. Omdat je ineens veel bagage als ballast overboord 
durft te zetten. Niet om uiteindelijk àlles kwijt te raken! Maar om een steeds beter en helderder zicht op Jezus te krijgen. 
 
Jezus is de kern en Hij brengt je bij de kern. Hij leert je om te gaan met het leven, inclusief het lijden. 
Als iemand Jezus lastigvalt, loopt Hij daar niet voor weg. 
Als iemand ziek is, ook besmettelijk ziek, dan raakt Jezus die persoon aan. Hij draagt het, zegt Jesaja. 
Als mensen met Jezus willen discussiëren om Hem onderuit te halen, gaat Hij zulke confrontaties niet uit de weg. 
Als zijn eigen leerlingen Hem niet begrijpen, blijft Hij ze trouw. Hij wast hun voeten en leert ze gelijkenissen. 
Als iemand vastloopt in zijn of haar leven, veroordeelt Jezus die persoon niet. Hij heeft een goed woord, Hij brengt redding. 
 
Dit is allemaal de beweging naar beneden toe. Toen de duivel zag dat Jezus deze beweging maakt, wilde hij Hem zo diep laten 
afdalen, zo tergen, dat alle agressie van Jezus er wel een keer uit moést komen. Maar Jezus had alleen maar lief. Zo kraakte Hij 
het systeem van de tegenstander. Niet door er bovenuit te stijgen, maar door dat systeem tot op de bodem met liefde te vullen. 
 
Deze Jezus is de Enige die mij kan helpen om de beweging te durven maken naar mensen in pijn. En naar mijn eigen pijn en 
onzekerheden en angsten en blunders. En dan, in anderen, in jezelf, de kracht van zijn opstanding zien gebeuren.  
 

Suggesties voor een gesprek. 

1. Kun je uit eigen ervaring zeggen hoe je primair reageert op pijn en lijden in het leven? En wat dat oplevert? 

2. Welke (religieuze) ideeën heb jij in je leven als vuil in de container durven te doen? 

3. Maar raak je niet alles kwijt, als je je oude kerkelijke identiteit en allerlei gebruiken en regels overboord zet? 

4. Kun je eens samen onderzoek doen naar Jezus-verschijningen aan moslims? 

5. Waar in onze kerk (en bij jezelf!) zie je religie? En waar zie je relatie? 

6. Welke betekenis heeft Jezus bij pijn en mislukkingen en angsten (van jezelf en anderen)? Graag zo concreet mogelijk. 
Kun je proberen te beschrijven hoe het is om naar moeite en lijden toe te gaan zonder Hem en met Hem? 

7. Hoe is het om de kracht van Jezus’ opstanding te kennen? 


