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Hij zal zich neerzetten als wie zilver smelt en reinigt.
Maleachi 3:3 (Naardense Bijbel)

Als ik God was... Ja, wat dan? Zou je dan vaker ingrijpen? Zou je dan eerder komen om orde op zaken te stellen?

Bruce (van de film Bruce Almighty uit 2003) is een Amerikaan die alleen aan zichzelf denkt. Hij wil promotie maken, een grotere
auto, een vriendin die ondanks zijn nukken bij hem blijft. En hij verwijt God dat die niets doet om hem te helpen.

God geeft hem een week lang de kracht om het beter te doen. En wat denk je, Bruce gebruikt alle kracht alleen voor zichzelf.

De mensen in de tijd van Maleachi zijn allemaal Bruces. Het is ieder voor zich en daarom wordt het een puinhoop in het land. En
God krijgt daar de schuld van. Hij laat iedereen ook maar zijn gang gaan...

Let op! zegt Maleachi. Opééns kémt de Heer! Komen zal Hij! Hehé&, denken de mensen, eindelijk.
Maar tegelijk denken ze: Oei, dat klinkt best wel dreigend. “Wie zal die dag kunnen doorstaan!” Zie je, krijgen wij ook een beurt.
“Hij komt met vuur...” Maar misschien valt het mee, gaat het aan ons voorbij.

Nee. Het valt niet mee. Het is vuur voor de zonen van Levi. De priesters, die heel dichtbij God moeten komen en die zich dus heel
erg aan Hem kunnen branden. Vooral als hun hart ver van Hem is.
De Levieten doen maar wat (lees Mal.1 en 2). Knoeien met offers, en zijn zelf net zo egoistisch als de rest van de mensen.

De Heer komt! Hij gaat zitten als een edelsmid. Je ziet de mensen heen en weer kijken. Help, vuur! Maar toch ook: vuur van een
edelsmid! Zo’n smid is niet een grove geweldenaar, maar een fijnzinnige kunstenaar. Het zilver wordt wel verhit en dat is pijnlijk.
Maar het doel is zuivering.

Het is waar, de Heer kan ook minder subtiel zijn met vuur. Aan het slot van Maleachi 3 bijvoorbeeld. Dan gaat een hele akker in
brand. Maar is zelfs dan niet de bedoeling om het kwaad weg te branden en de akker weer vruchtbaar te maken? Bij doop spoelt
de Heer weg wat niet bij de hemel past. Hier brandt hij dat weg. lemands werken kunnen dan vergaan, maar die persoon zelf
kan dan toch nog worden gered, als door het vuur heen (1 Kor.3:14). Dwars door het vuur, zingen we ook in Opwekking 427.

Moet je bang zijn voor God? Als je een Leviet bent in de tijd van Maleachi: ja. Als je Maria heet en de Heer ontvangt: nee.
Misschien moet bij ieder mens het kwade weggebrand worden, maar bij de één (veel) meer dan bij de ander. Bij de één nu, bij
de ander misschien pas later.

En wat is het vuur dan, concreet? Is dat niet de Heer zelf? De adem uit zijn mond? Zijn wéérden (Jeremia 5:14)? Zijn Géést?
Johannes de Doper heeft gezegd: “Die na mij komt, zal dopen met heilige Geest en vuur!” Johannes is de bode over wie
Maleachi het heeft. In onze bijbels komt hij drie hoofdstukken na Mal.3.

En is Jezus dan om vuurbang van te worden? Gaat Hij mensen wegbranden? Hij komt ze genezen. Reinigen. Heel maken.

Hij gaat niet dreigen, maar feliciteren. Zalig ben je als je vrede sticht, als je barmhartig bent, zachtmoedig. Als je niet moordt en
scheldt, niet vreemdgaat en niet begerig kijkt. Deze woorden branden bij ons allemaal, maar het meest bij schijnheilige Levieten.
En je weet dat het goed is. Als alles weer nieuw wordt, puur, zuiver. Als je bevrijd wordt van je eigen onzuivere plekken en ook
van datgene wat anderen jou aangedaan hebben. Als onmensen toch eens mensen mogen worden.

Jezus vertelt van een rijke man en een arme Lazarus. Beiden sterven. Dan zijn de rollen omgedraaid. Lazarus komt in de hemel.
De rijke man moet nu bedelen. Het is een pijnlijk proces waar hij doorheen moet.

De Heer gaat er goed voor zitten. Hij neemt er de tijd voor. And He shall purify the sons of Levi (G.F. Handel, Messiah).
De zilversmid gaat zitten en smelt en zuivert. Hoe ziet hij wanneer dat proces klaar is? Dan ziet hij in het zilver... zichzelf.

Suggesties voor een gesprek.

1. Wat in deze Keek raakt je? En is er misschien ook iets wat je verontrust of verwart?
Vind je Maleachi ‘hel-en-verdoemenis’?
Als je denkt aan de komst van de Heer, word je daar dan blij van, of bang, of nog anders?
Kun je aangeven hoe de woorden en de Geest van de Heer jouw leven nu al zuiveren?
Bespreek 1 Kor.3:13-15 samen.
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Misschien wil je de Keek van 27 juli er nog eens bij pakken. En?
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