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"Je weet wat de Heer van je wil."
Micha 6:1-8

Tijdens de oorlog worden twintig jongemannen gefusilleerd door de nazi’s. Een getuige zegt: ”Als God zou bestaan, zou Hij dit
niet toelaten.” Een ander zegt: “Als God niet zou bestaan - dat zou pas erg zijn - dan hadden we alleen deze verschrikking.”
Een Alpha-deelnemer wil weten waar God is als een kind van honger sterft. Zelf ziet ze het als het falen van corrupte regimes,
zeer ongelijke verdeling tussen rijk en arm, enzovoorts. Zo ziet God het ook, geeft de Alpha-leiding ten antwoord.

Mensen hebben de neiging God verwijten te maken. Of om zelfs te geloven dat Hij niet kan bestaan.

Jeremia zegt in Klaagliederen 3: “Wat klaag je toch! Klaag liever over je eigen zonden!” Inderdaad, God verwijten dat Hij er niet
is. Maar waar ben je zelf? De profeet Micha giet het in een rechtszaak. Wie klaagt wie aan?

Micha komt uit een gehucht onder Jeruzalem, vlak bij Jeruzalem. En ook vlakbij Bethlehem. Hij profeteert dat dat dorp de Leider
van Israél zal voortbrengen (5:1). Het is klein tegen groot. Recht tegen onrecht.

Micha klaagt de leiders in Jeruzalem aan. Dat ze grof onrecht plegen, door land en huizen af te nemen. Dat is van alle tijden.
Imperialisme, kolonialisme. ledereen is de weg kwijt en iedereen is God kwijt.

En dan komt dat bekende hoofdstuk 6. “Mijn volk”. Oei, dat klinkt innig. Wat pijnlijk! “Waarmee heb Ik jullie gekweld? Heb Ik
jullie uitgeput? Uitgeléid toch zeker! Ik heb jullie niet in de rotzooi gebracht, Ik heb jullie daar juist uitgeleid.”

De Heer klaagt Jeruzalem aan met zijn... goedheid. Wat hebben ze daar nu precies op aan te merken?

En dan zie je ze terugkrabbelen. Hoe kunnen we het goedmaken? Met ontelbaar veel offers...? Veel godsdienstigheid?

Dat is dus van het ene uiterste in het andere. Door de week los van God en dat op zondag compenseren met een kerkdienst.
Micha wil dit gestuiter in balans brengen.

Je hoeft niet zo overdreven godsdienstig te gaan doen. De Heer wil alléén maar, niets anders dan, hoe moeilijk kan het zijn:
dat je recht doet, trouw liefhebt, in een nederige wandeling met Hem.

En kijk dan eens naar die nadruk op méns: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is.” Zie je medemens weer. Doe weer ménselijk.

Wat wil Micha? Ons laten schrikken, of juist geruststellen? Allebei.

Je schrikt je een ongeluk. Zo erg, dat je doorschiet in je compensatie. Je gaat met geheven handen in de samenkomsten staan,
maar een meisje dat bedelend haar hand ophoudt, zie je niet. Kortom, ga nu datgene wat je laat liggen in het horizontale niet
proberen te repareren in het verticale. Dat kan jou zelf wel een goed gevoel geven, maar daar zit je medemens niet op te
wachten en God ook niet. Hou toch op.

Tegelijk is deze profetie geruststellend. Joh, je weet toch heus wel wat de Heer wil. Niets anders dan recht, trouw, nederigheid.
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Sterker nog, het klinkt motiverend. Je hoeft niet te klagen over alle ellende, je mag opstaan en
goeie dingen gaan doen. Je voelt je misschien gevangen in een systeem van kapitalisme en individualisme, maar je hoeft alleen
maar weer je medemens te ontdekken. Moeder Theresa zei: “Niet iedereen kan grote dingen doen. maar we kunnen wel kleine
dingen doen met grote liefde.”

Scherp samengevat wil Micha niet dat wij christelijker worden, maar menselijker. Een mens voor je medemens.

Suggesties voor een gesprek.
1. Wat in deze Keek raakt je het?

2. Het nieuws van elke dag kan je steeds somberder maken. Hoe ga je daar mee om? En wat zeg jij tegen iemand die zich
afvraagt of er wel een God bestaat?

3. (Nog meer) recht doen: welke concrete mogelijkheden zie jij voor jezelf? Wissel eens ideeén uit, en eventueel ook dingen
(mensen) die buiten je comfortzone liggen.

4. Welk effect heeft het op jou, als er kritisch gekeken wordt naar je motivatie om op zondag liederen te komen zingen?
Wat je horizontaal laat liggen, kun je verticaal proberen te compenseren. Wat maakt deze gedachte bij jou los?

Als Micha 6:8 niet in de Bijbel zou staan, hoe zou jij dan de wil van God samenvatten? Lijkt dat op Micha 6:8?
Weet je misschien nog meer van zulke samenvattingen van Gods wil in de Bijbel? (Matt.22, Hand.15, Rom.13, ...
Maakt zo’n samenvatting geloven moeilijker of makkelijker voor jou?
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