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"Een geweldig gedreven ademen vult heel het huis." 

Handelingen 2:2 

 

Wat hebben ze gehoord in dat huis in Jeruzalem? De echo (dat is het Griekse woord) van een voortgedreven pnoè. Pnoè wordt 
meestal vertaald met ademhaling en dat past hier ook wel goed. Het is immers de Geest van de Heer die eraan komt. De mensen 
zaten op Hem te wachten. 
 
HETE ADEM 
Als de aanwezigen zich verward afvragen wat ze horen, zegt Petrus: “Dit is nou Jezus.” Schokkend, want de meeste Joden 
denken dat Jezus niet meer leeft. Krijgen ze ineens te horen: “Dit is de Jezus die jullie gekruisigd hebben.” Ze deinzen achteruit.  
Ze voelen de hete adem van de Heer. 
Nu komt er vuur, denken ze. Want de hete adem van de Heer – dan weet je het wel. Wie te dicht bij de rokende Horeb kwam, 
zou het met de dood bekopen. Eén ademstoot van God en de mensen sterven, zegt een vriend van Job. Ook Jesaja weet dat de 
adem van de Heer een brand kan veroorzaken. En heeft Johannes de Doper niet Jezus aangekondigd als Degene die zou dopen 
met Geest en vuur? De mensen in Handelingen 2 houden hun hart vast. “Wat moeten wij doen!” En het kan best heilzaam zijn 
om eens met deze mensen mee te schrikken. Het gaat wel om de heilige God hè? (Stort op ons uw vuur…) 
 
FRISSE ADEM 
Goed, dan komt dat vuur: als kaarsenvlammetjes op de hoofden van de discipelen. Ze branden niet op. Integendeel, ze lichten 
op. Ze worden geconfronteerd met Gods goedheid en genade. Met zijn frisse adem.  
De kerk staat helaas nogal eens bekend om een muffe stinkmond, een mond vol oordeel en afwijzing. In de dagen van Jezus 
hadden de leiders van Israël zo’n verstikkende adem vol regels en dogma’s. Stilstaand als een prutsloot vol landbouwgif. Stoere 
steile standpunten. 
De Geest van Jezus komt leven brengen. Beweging. De volgelingen van Jezus heten in Handelingen mensen-van-de-Weg. Er komt 
een frisse wind. Jonge mensen gaan profeteren. Dogma’s maken plaats voor dromen. Er komt leven in de brouwerij, want Jezus 
is opgewekt. Petrus’ Pinksterpreek is een Paaspreek. Een paar duizend mensen staan op en laten zich dopen. 
 
LANGE ADEM 
Maar nu komt het moeilijkste. Want mooi allemaal, die frisse wind. Mensen die gelovig worden. Maar hoe gaan ze dat 
volhouden? 
In de sportwereld kennen ze het verband tussen een goede diepe ademhaling en uithoudingsvermogen. Wereldrecordhouders 
zwemmen op één teug diepe adem naar de overkant, ze lopen de marathon met hun mond dicht. Saillant, toen Adam geschapen 
werd, blies God met zijn adem in diens neus. Niet mond-op-mond. 
Wij denken: Pinksteren is wild en spectaculair. Maar nee, de Geest van Jezus is niet hijgerig. Hij is trouwens ook niet pufferig.  
Als je gemeente jou moe maakt, is daar misschien te weinig de adem van de Heer…  
Het gaat om een rustige en diepe ademhaling. Met volharding blijven ze bij het onderwijs van de apostelen, de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden (2:42). Geen visiedocument, geen commissies, weinig regels. Waar de 
Geest ademhaalt, gebeurt dit gewoon. Geen spectaculaire dingen. Natuurlijk gebeuren er ook wonderen, maar die zijn nooit het 
doel. Het gaat om het duurzame. De mensen in Jeruzalem willen iets leren. Ze gaan voor diepgang. Ze komen vaste prik – hoeven 
niet steeds weer te kiezen: wel of niet gaan. Ze bidden vaste prik. Ze doen goeie dingen, samen, zo dat het opvalt. 
Het geheim? Ze ademen de liefde en het leven van de opgestane Heer. 
 

Suggesties voor een gesprek. 

1. Welke voorstelling had jij bij de Geest van Pinksteren? Verandert deze Keek daar iets aan, of word je erin bevestigd? 

2. Hoe vind je het als de hete adem van de Heer jou (mee) laat schrikken en vragen: Wat moeten we doen! 

3. Hoe ervaar jij de frisse adem van de Heer in onze gemeente en in je eigen leven? 

4. De Geest van Pinksteren is niet hijgerig of pufferig. Heb je van beide uitingen weleens iets gezien? 

5. Wat kun jij doen om een lange adem te krijgen?  

6. En wat vind je in dit verband van de term ‘duurzaamheid’? 

7. Wat vind je ervan om je ademhaling bewuster in verband te brengen met de heilige Geest? 

8. Dogma of droom. Wat ligt dichter bij jou? 


