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Bid voor mij! 

Efeziërs 6:19 

 

Bidden is praten met God. Het hoort helemaal bij ons geloof. Maar o wat kunnen we het moeilijk vinden! 
Als de twaalf discipelen Jezus zien bidden, krijgen ze het verlangen om dat ook zo te kunnen. Leer ons bidden, vragen ze.  
En ze hebben het geleerd en toegepast. In Handelingen zie je ze vaak eensgezind bidden (1:14, 4:23-24, 12:5). Ze zeggen niet: 
Dat doen we thuis wel. Of: Ik denk aan je hoor. Ze gingen met en voor elkaar bidden. Dát is hoopgevend: je kunt het leren.  
 
Jezus moedigt ons aan met gelijkenissen om altijd te bidden en daar niet in te verslappen. En Paulus herhaalt dat: “Bidt zonder 
ophouden. Dank onder alles.”  
Wat hebben wij daarmee gedaan? Hebben wij daar in de loop van de tijd per ongeluk niet van gemaakt dat we altijd moeten 
vergáderen, en daar niet in mogen verslappen? Dat we moeten discussiëren, zonder ophouden? 
Weet je waarom het zo gevaarlijk is als wij meer discussiëren en redeneren dan bidden? Omdat we daarmee de taal van onze 
tegenstander spreken. Satan houdt van discussie, van partijschap, van verwarring. Als wij gaan discussiëren, staat hij al met 2-0 
voor. Maar bidden – daar kan hij niets mee! Dat gaat buiten hem om, rechtstreeks naar de hemel. 
 
De militair in Efeziërs 6 heeft zijn wapens aangetrokken. Dan komt hij in actie. Je verwacht dat hij gaat vechten – en wat komt er 
dan: gebed…! In de NBV21 kun je helaas niet zien dat het vloeiend doorloopt, het wordt bijna een heel nieuw thema: “Laat je bij 
het bidden leiden door de Geest.” Maar in het Grieks loopt de tekst gewoon door van vers “17 naar 18: “Draag dit wapen, en 
dat wapen -  al biddend!” Al biddend kun je staande blijven. 
 
En dán komt er iets verrassends. “Bid ook voor mij.” Let wel: dit vraagt de grote apostel Paulus. De mensen in Efeze kijken hoog 
tegen hem op. Hij staat aan de wieg van hun gemeente. Hij weet alles, hij kan alles. Hij bidt voor ze - zo begint hij deze brief (en 
bijna alle andere): “Ik dank God voor jullie, ik noem jullie in mijn gebeden.” Maar nu vraagt hij omgekeerd: “Bid ook voor mij.” 
Als wij zeggen dat we anderen niet willen lastigvallen met zo’n verzoek, klinkt dat bescheiden. Maar kan het zijn dat daar toch 
ook iets van hoogmoed onder ligt? Ik heb dat niet nodig… Ik kan wel zonder… Voor mij hoef je niet te bidden…  
Jezus vertelt het verhaal over een barmhartige Samaritaan aan een wetgeleerde, die alleen maar met Jezus wilde discussiëren. 
Vanuit de hoogte praten over je naaste en wat jij daarvoor kunt betekenen. Jezus laat de wetgeleerde zien dat hij éérst om hulp 
moet vragen, voordat hij hulp kan gaan géven. 
 
Het is opvallend dat mensen ‘aan het front’ zich niet schamen om te vragen om voorbede. Onze broers en zussen in de vervolg-
de kerk roepen: “Bid voor ons, zodat we onze vervolgers niet gaan haten. Zodat we het onrecht kunnen verdragen.”  
Zo vraagt ook Paulus om gebed.  
En… Jezus zelf! In de hof van Getsemane vraagt Hij aan zijn discipelen: “Willen jullie met Mij waken en bidden?” Waken, want 
het was een ongelofelijk gevecht. Erger is er niet gevochten dan daar op dat moment. De hele wapenrusting was erbij nodig. En 
dus ook het gebed van de mensen om Jezus heen. Maar Hij staat er alleen voor… Z’n discipelen vallen in slaap. 
 
Wij zijn weleens terughoudend met bidden omdat we geen verlanglijstjes bij God willen indienen. Heel goed! Maar als je wilt 
gaan leven voor God, is er zoveel te bidden. Zijn er dan ook voldoende bidders? 

 

 

Suggesties voor een gesprek. 

1. Hoe is het met jouw verlangen om (beter) te leren te bidden? Als je dat hebt - wat zou je erbij kunnen helpen? 

2. Kun je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan nog eens terughalen? Hoe pas je dat toe op je eigen (gebeds-)leven? 
Niét voor je laten bidden – hoe zie jij dat vanuit het oogpunt van bescheidenheid en hoogmoed? 
Heb je ervaring met voor-je-laten bidden? 

3. In alle aanbidding en smeking te allen tijde biddend met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Ef. 6:18).  
Blijkbaar kan bidden je hele agenda gaan doortrekken. Welke link zie je met de preek over Joodse zegengebeden? 

4. Op 7 maart hopen we een gemeenteavond te hebben met en over LHBT-mensen in de gemeente. Zeg eens eerlijk, welke 
modus herken je bij jezelf het best: samen-bidden of je-stelling-betrekken?  

 


